Zaterdag 18 september 1915.

Er zijn geen broodkaarten gebracht en er is nergens brood te krijgen. Het gewone rantsoen
was niet toereikend voor de meid en nu heeft ze niets, helaas!

De Duitschers hebben een boekje laten drukken te Molenbeek, Brussel, behelzend honderd
oude en nieuwe Vlaamsche liedekens, warm aanbevolen aan de Heeres angehdrige, prijs 15
Pfennig. Ze richten ook kostelooze leergangen in van duitsche taal te Gent.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



